
Unecebo Mboteni speelde graag met zijn vriendjes 
en speelgoedauto’s. Vorig jaar april maakte hij een 
noodlottige val in een open toilet op zijn kinderopvang. 
Hij stierf de volgende dag, pas 3 jaar oud. Anderhalf 
jaar later zit zijn familie nog met veel onbeantwoorde 
vragen. Hoe kon dit gebeuren? Waarom is er nog 
niemand verantwoordelijk gehouden? 

EEN GAT IN DE GROND
Unecebo viel op zijn kinderopvang in de Zuid-Afrikaanse 
provincie Oost-Kaap in een ‘puttoilet’. Dat is niet veel meer 
dan een gat in de grond. Op veel scholen in arme gebieden 
in Zuid-Afrika zijn deze toiletten nog altijd de standaard, 
maar voor jonge kinderen zijn ze levensgevaarlijk. De overheid 
en lokale scholen slagen er tot op de dag van vandaag niet 
in om kinderen zoals Unecebo te beschermen tegen de 
gevaren van puttoiletten. 

TRAGISCHE ONGELUKKEN ZONDER GEVOLG
In Zuid-Afrika hebben je geboorteplek, het inkomen van je 
ouders en je huidskleur nog altijd grote invloed op hoe veilig 
je  school is. Dit is een gevolg van het apartheidssyteem. 
Ook in eerdere jaren kwamen jonge kinderen om het leven 
na een val in een puttoilet. Maar deze tragische ongelukken 
hebben er niet toe geleid dat de overheid en de scholen 
de gevaarlijke toiletten verwijderden.

FAMILIE VERDIENT ANTWOORDEN
In plaats van antwoorden over hoe dit tragische incident 
heeft kunnen gebeuren, krijgt de familie stilte. Het ministerie 
van Basisonderwijs heeft gefaald in het beschermen van 
Unecebo’s recht op leven, waardigheid en basisvoorzieningen 
zoals vastgelegd in de Zuid-Afrikaanse grondwet. Unecebo 
overleed op een plek waar hij veilig had moeten zijn.

WAT KUN JIJ DOEN?
Roep de Zuid-Afrikaanse minister van Basisonderwijs 
op om vaart te zetten achter het onderzoek naar 
Unecebo’s dood en de verantwoordelijken ter 
verantwoording te roepen.
Stuur Andiswa en Loyiso, de ouders van Unecebo, 
een kaartje zodat ze weten dat je hen steunt.

OMGEKOMEN NA VAL 
IN OPEN TOILET OP 
KINDEROPVANG 
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SCHRIJF MEE VOOR

 



Dear Andiswaand Loyiso, 
We stand with you in your fight for justice. Sending love and strenght.

Warm regards,
[jouw naam + land]

Dear Minister,

I am writing to you to demand justice for Unecebo 

Mboteni. In April 2024, three-year-old Unecebo died 

after falling into a pit toilet at his pre-school in the 

Eastern Cape.

More than one year on and the family has had no word 

from the Little Champions Day Care Centre or the 

department about whether the pit toilet that Unecebo 

fell into has been removed. They were also told it could 

be years before the investigation is completed.

I urge you to ensure the investigation into Unecebo’s 

death is expedited, the outcome made public, 

and that those responsible are held accountable.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

 TEKSTSUGGESTIE BRIEF

VERTALING
Geachte minister,

Ik schrijf u om gerechtigheid te eisen voor Unecebo 
Mboteni. In april 2024 stierf de 3-jarige Unecebo nadat 
hij in een puttoilet was gevallen op zijn kinderopvang in 
de Oost-Kaap.

Meer dan een jaar later heeft de familie nog steeds 
niet gehoord of het puttoilet waar Unecebo in viel, is 
verwijderd – noch van het Little Champions Day Care 
Centre, noch van het ministerie van Basisonderwijs. 
Er is hun zelfs verteld dat het jaren kan duren voordat 
het onderzoek is afgerond.

Ik verzoek u dringend ervoor te zorgen dat het onderzoek 
naar de dood van Unecebo wordt versneld, dat de 
resultaten ervan openbaar worden gemaakt en dat de 
verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

Met vriendelijke groet,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de Zuid-Afrikaanse minister 
van Basisonderwijs op om vaart 
te zetten achter het onderzoek 
naar Unecebo’s dood, de resultaten 
ervan naar buiten te brengen 
en de verantwoordelijken ter 
verantwoording te roepen.

STUUR JE BRIEF NAAR
Minister of Basic Education
Ministry of Basic Education
Private bag X9034
CAPE TOWN 8000
SOUTH AFRICA

STUUR JE KAARTJE NAAR
Andiswa & Lyiso Mboteni
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

Amnesty zorgt ervoor dat je kaartje bij 
Andiswa en Loyiso terechtkomt.

2. STUUR EEN KAARTJE 
Zo weten Andiswa en Loyiso, de ouders 
van Unecebo, dat je hen steunt.

 TEKSTSUGGESTIE KAART

VERTALING
Beste Andiswa en Loyiso,

Wij staan achter jullie in jullie strijd 
voor gerechtigheid. Veel liefs en 
kracht toegewenst. 

Hartelijke groeten,


