
De familie van de Palestijnse Saleh Diab woont 
al tientallen jaren in Oost-Jeruzalem. Israëlische 
kolonisten proberen de familie met geweld en 
intimidatie uit hun huis te verdrijven. De Israëlische 
regering doet niets om dit geweld te stoppen. Sommige 
ministers moedigen de kolonisten zelfs aan. Saleh 
protesteerde jarenlang elke week vreedzaam tegen 
de Israëlische bezetting. Hij blijft actievoeren om zijn 
familie en zijn thuis te beschermen.

APARTHEID
Sinds de oprichting van Israël in 1948 zijn wetten ingevoerd 
die Joodse Israëli’s bevoordelen en Palestijnen benadelen. 
Dit onderdrukkende systeem noemen we apartheid. In 1967 
bezette Israël Oost-Jeruzalem. Vervolgens beschouwde Israël 
het stadsdeel als Israëlisch grondgebied. Sindsdien probeert 
Israël om de Palestijnen eruit te verdrijven, terwijl illegale 
Joodse nederzettingen er ongestraft worden uitgebreid.

23 MENSEN OP STRAAT
De familie van Saleh vecht al tientallen jaren tegen uitzetting. 
Als ze hun huis uit moeten, komen 23 mensen op straat te 
staan. De kolonistengroep Nahalat Shimon voert sinds 2009 
de druk extra op, via de rechter en met bedreigingen.

VREEDZAAM PROTEST
Sinds 2009 voert Saleh vreedzaam actie in zijn wijk, 
Sheikh Jarrah. In 2021 kreeg hun protest wereldwijde 
aandacht toen ze met een grote groep de straat op gingen 
om de wijk te redden. De Israëlische autoriteiten reageerden 
met geweld: demonstranten werden aangevallen en opgepakt. 
Dit leidde weer tot protesten van duizenden Palestijnen. 
Ook daar trad de politie keihard tegenop, met vele gewonden 
en arrestaties tot gevolg.

ONVERMOEIBAAR
Saleh is herhaaldelijk aangevallen door zowel de Israëlische 
politie als door kolonisten. Hij wordt continu in de gaten 
gehouden en gecontroleerd. Toch blijft hij zich onvermoeibaar 
inzetten voor zijn huis, zijn buurt en zijn gemeenschap.

WAT KUN JIJ DOEN?
Roep de minister van Buitenlandse Zaken van Israël 
op om te voorkomen dat Saleh Diab en zijn familie 
hun huis kwijtraken.
Stuur Saleh een kaartje zodat hij weet dat je hem steunt.

DREIGT ZIJN HUIS 
TE VERLIEZEN DOOR 
ILLEGALE UITZETTING 

SALEH DIAB
    HET BEZETTE PALESTIJNSE GEBIED

SCHRIJF MEE VOOR

 



Dear Saleh,
Stay strong,we support you!

Warm wishes,

[jouw naam + land]

Dear Gideon Sa’ar,

I urge you to halt the imminent forced eviction of Saleh 

Diab and his family from their home in Sheikh Jarrah, 

East Jerusalem. Diab, a father of five, has long resisted 

evictions and faced violence without protection.

After the District Court rejected his appeal, the 

Supreme Court is their last legal recourse. If evicted, 

23 people, including seven children, will lose their 

home. This case reflects Israel’s broader efforts to 

expand illegal settlements and displace Palestinians. 

Such evictions violate international law and may 

constitute war crimes. Please ensure the family’s 

protection and end these displacements.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

 TEKSTSUGGESTIE BRIEF

VERTALING
Geachte Gideon Sa’ar,

Ik verzoek u dringend om de dreigende gedwongen 
uitzetting van Saleh Diab en zijn familie uit hun huis in 
Sheikh Jarrah, Oost-Jeruzalem, te stoppen. Diab, een 
vader van vijf kinderen, verzet zich al lange tijd tegen 
uitzetting en is het slachtoffer van geweld, waartegen 
hij niet wordt beschermd.

Nu de districtsrechtbank zijn beroep heeft afgewezen, 
is het Hooggerechtshof het laatste rechtsmiddel voor 
hem en zijn familie. Als ze worden uitgezet, zullen 
23 mensen, onder wie zeven kinderen, hun huis 
verliezen. Deze zaak is typerend voor de bredere 
inspanningen van Israël om illegale nederzettingen uit 
te breiden en Palestijnen te verdrijven. Dergelijke 
uitzettingen zijn in strijd met het internationaal recht en 
kunnen neerkomen op oorlogsmisdrijven. Zorg alstublieft 
voor de bescherming van het gezin en maak een einde 
aan deze uitzettingen. 

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de minister van 
Buitenlandse Zaken van Israël 
op om te voorkomen dat Saleh 
Diab en zijn familie hun huis 
kwijtraken.

STUUR JE BRIEF NAAR
Gideon Sa’ar
Israel Foreign Minister 
9 Yitzhak Rabin Boulevard
Kiryat HaLeom
JERUSALEM 9103001
ISRAEL

STUUR JE KAARTJE NAAR
Saleh Diab
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

Amnesty zorgt ervoor dat je 
kaartje bij Saleh terechtkomt

2. STUUR EEN KAARTJE 
Zo weet Saleh dat je hem steunt.

 TEKSTSUGGESTIE KAART

VERTALING
Beste Saleh,

Houd vol, we steunen je! 

Hartelijke groeten,


