
STUUR EEN KAARTJE 
NAAR UNCLE PABAI EN 
UNCLE PAUL UIT AUSTRALIË 

De families van Uncle Pabai en 
Uncle Paul wonen al 65.000 
jaar op Boigu en Sabai. Dit zijn 

prachtige eilanden 
in de Torres Strait, 
in het noorden 
van Australië. De 
eilanden worden nu 

ernstig bedreigd door 
klimaatverandering. 

Uncle Pabai en Uncle 
Paul vinden dat de 
overheid van Australië 
niet genoeg doet om hun 
eilanden te beschermen. 

DE ZEE STIJGT SNEL
In de Torres Strait stijgt 
de zeespiegel twee keer 
zo snel als gemiddeld. 
Overstromingen vernielen huizen 
en wegen. Het zoute zeewater 
verpest de groentetuinen waar de 
eilandbewoners van moeten eten. 

TWEE DAPPERE OOMS
Uncle is Engels voor oom. In de 
Torres Strait is Uncle een speciale 
titel, je wordt zo genoemd als 
je heel belangrijk bent voor de 
gemeenschap. Uncle Pabai en 
Uncle Paul strijden enorm hard 
om hun land en de bewoners te 
beschermen. 

ONBEWOONBARE EILANDEN
Als de Australische overheid 
niet snel iets doet om de 
opwarming van de aarde af te 
remmen, worden de eilanden 
onbewoonbaar. Dan verliezen 
de ooms en hun gemeenschap 
het land waar hun families al 
duizenden jaren wonen, waar hun 
kinderen opgroeien, spelen en 
naar school gaan, waar ze zich 
thuis voelen.

Tussen 20 november, de 
Dag van de Rechten van het 
Kind, en de kerstvakantie, 
vraagt Amnesty alle scholen 
in Nederland om brieven 
en kaarten te schrijven voor 
mensen die jouw hulp nodig 
hebben. Voor mensen die ten 
onrechte gevangenzitten, of 
gediscrimineerd of bedreigd 
worden om wat ze denken of 
wie ze zijn.

Uncle Pabai 
en Uncle Paul ©

 Talei Elu



Stuur je kaart naar: 

Uncle Pabai en Uncle Paul 

p/a Amnesty International 

Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

 
(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 

bij Uncle Pabai en Uncle Paul 

terechtkomt.)

Voorbeeldgroet 

 
Dear Uncle Pabai and Uncle Paul,  

I support you in your fight to protect 

your land and people.  

Kind regards, 

(Beste Uncle Pabai en Uncle 

Paul, ik steun jullie strijd om jullie 

land en mensen te beschermen. 

Hartelijke groet)

Voorbeeldgroet in de lokale taal 

Mura Kalmel Sipa! 

(Samen staan we sterk!)

Zet je naam op de 
kaart en zeg dat je uit 
Nederland komt.

TIP 1
Jouw kaartje betekent veel voor Uncle Pabai en Uncle Paul. 
Met dit kaartje laat je weten dat je ze steunt. 

GROETENKAART

De hond en de 
krokodil zijn 
belangrijke symbolen 
voor de Uncle’s.

TIP 2



STUUR EEN KAARTJE NAAR ANA 
MARIA SANTOS CRUZ UIT BRAZILIË

Ana Maria woont in Salvador, 
een stad aan de kust van 

Brazilië. Ze is moeder van 
drie kinderen, Davi, Pedro 
Henrique en Mariana. 
In 2018 gebeurde er 

iets vreselijks: haar 
zoon Pedro 

Henrique werd 
doodgeschoten 

door drie mannen, die 
getuigen herkenden als 
politieagenten. Ana Maria 
wil dat de moord op haar 
zoon wordt onderzocht, 
en dat de daders worden 
berecht. 

STRIJD TEGEN RACISME
Sinds 2013 organiseerde 
Pedro Henrique jaarlijks een 
vredes wandeling. Hiermee bracht 
hij tieners, jongeren, volwassenen 
en ouderen uit de gemeenschap 
samen voor een vreedzame 
protestmars tegen racistisch 
politiegeweld. 

DADERS NOG NIET BERECHT
Na de moord op haar zoon 
werd Ana Maria bekend om 
haar strijd voor gerechtigheid. 
Nu wordt Ana Maria zelf ook 
lastiggevallen en geïntimideerd 

door de autoriteiten. Ze wordt 
beschuldigd van het beledigen 
van de eer en reputatie van de 
politie. Politieagenten hebben 
verschillende aanklachten tegen 
haar gedaan. Ze maken het Ana 
Maria zo moeilijk mogelijk om 
gerechtigheid voor haar zoon te 
krijgen. Ondanks dat ze zoveel 
tegenwerking krijgt en bovendien 
veel verdriet heeft, geeft Ana 
Maria de strijd niet op. 

Tussen 20 november, de 
Dag van de Rechten van het 
Kind, en de kerstvakantie, 
vraagt Amnesty alle scholen 
in Nederland om brieven 
en kaarten te schrijven voor 
mensen die jouw hulp nodig 
hebben. Voor mensen die ten 
onrechte gevangenzitten, of 
gediscrimineerd of bedreigd 
worden om wat ze denken of 
wie ze zijn.

Ana Maria 
Santos Cruz
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Stuur je kaart naar: 

Ana Maria Santos Cruz 

p/a Amnesty International 

Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

 
(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 

Ana Maria terechtkomt.)

Voorbeeldgroet 

 
Prezada Ana Maria, 

Tem todo o nosso apoio na luta, 

para que se faça justiça ao seu 

filho Pedro. 
Cordiais cumprimentos,

(Beste Ana Maria, Ik steun je strijd 

voor gerechtigheid voor je zoon 

Pedro. Hartelijke groet)

Zet je naam op de 
kaart en schrijf dat je 
uit Nederland komt.

TIP 1
Ana Maria is heel blij met jouw kaartje. Daarmee weet ze 
dat ze er niet alleen voor staat.

GROETENKAART

Maak een lieve 
tekening voor Ana 
Maria waar ze blij 
van wordt.

TIP 2



STUUR EEN KAARTJE 
NAAR SAWYEDDOLLAH UIT 
MYANMAR

Sawyeddollah houdt van 
voetballen en droomde ervan om 
dokter te worden. Van die droom 
kwam niks terecht en voetballen 

doet hij ook niet meer. In 
2017, toen hij 15 jaar 
was, moest hij met zijn 
familie naar Bangladesh 

vluchten en stond zijn 
hele leven op z’n kop.

GEVLUCHT VAN HET GEWELD
De familie van 
Sawyeddollah behoort tot 
de Rohingya, een volk 
dat erg gediscrimineerd 
wordt in Myanmar. Het 
geweld werd zo hevig, dat 
het niet meer veilig was 
voor Sawyeddollah en zijn 
familie om in hun land te 
blijven. Na 15 dagen op de vlucht 
te zijn geweest, bereikten ze 
vluchtelingenkamp Cox’s Bazar. 
Daar wonen ze nog steeds.

ACTIE TEGEN META
Sawyeddollah wil niet langer 
dokter, maar advocaat worden. 
Zo kan hij veel mensen tegelijk 
helpen. Hij houdt van lezen 
en schrijven. Naast zijn online 
studie bedrijfseconomie voert 
hij actie tegen Meta, het 
moederbedrijf van Facebook. 

Want Facebook zorgde ervoor dat 
er veel haat tegen de Rohingya 
online verspreid kon worden. 
Hierdoor werd het geweld tegen 
de Rohingya in Myanmar steeds 
heviger. Sawyeddollah eist 1 
miljoen dollar van Meta. Hij 
wil het geld gebruiken voor 
onderwijsprojecten in Cox’s 
Bazar. Tot nu toe wil Meta de 
schadevergoeding niet betalen.

Tussen 20 november, de 
Dag van de Rechten van het 
Kind, en de kerstvakantie, 
vraagt Amnesty alle scholen 
in Nederland om brieven 
en kaarten te schrijven voor 
mensen die jouw hulp nodig 
hebben. Voor mensen die ten 
onrechte gevangenzitten, of 
gediscrimineerd of bedreigd 
worden om wat ze denken of 
wie ze zijn.

Sawyeddollah
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Stuur je kaart naar: 

Sawyeddollah 
p/a Amnesty International 

Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

 
(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 

Sawyeddollah terechtkomt.)

Voorbeeldgroet 

 
Dear Sawyeddollah, 

We are deeply inspired by you and 

we support you. 

Best wishes, 

(Beste Sawyeddollah, je inspireert 

ons enorm en we steunen je. 

Hartelijke groet)

Zet je naam op de 
kaart en schrijf dat je 
uit Nederland komt.

TIP 1
Sawyeddollah is heel blij met je kaart. Daarmee weet hij 
dat hij er niet alleen voor staat.

GROETENKAART

Maak een mooie, 
kleurige tekening voor 
Sawyeddollah.

TIP 2



STUUR EEN KAARTJE 
NAAR THAPELO MOHAPI 
UIT ZUID-AFRIKA

Thapelo Mohapi luistert graag 
naar jazzmuziek en is fan van 
de voetbalteams Mamelodi 
Sundowns en Manchester City. 
Maar daar geniet hij nu niet meer 
van. Sinds 2021 zit Thapelo 
ondergedoken omdat zijn leven 
in gevaar is.  

ZWAAR LEVEN IN DE STAD
Thapelo werkt voor 
Abahlali baseMjondolo 
(AbM), een organisatie 
die zich inzet voor 
de rechten van arme 
Zuid-Afrikanen. Veel 
mensen verhuizen van 
het platteland naar de 
stad. Ze hopen dat het leven 
daar beter is en dat ze er werk 
vinden. Maar vaak komen ze 
terecht in een huis gemaakt van 
afval, zonder stromend drinkwater 
of een wc en douche. Er is veel 
geweld, het leven is er zwaar. 

ACTIEVOERDERS BEDREIGD
AbM-leden willen dat de mensen 
een beter leven krijgen. Ze 
spraken uit dat ze ontevreden 
zijn over de mensen die de 
stad besturen. Ook openden 
ze een school, boerderij, 
gemeenschappelijke keuken 
en een winkel. Dat zorgde voor 
verzet, de AbM-leden werden 
bedreigd, gepest en enkelen 
zelfs vermoord.

Tussen 20 november, de 
Dag van de Rechten van het 
Kind, en de kerstvakantie, 
vraagt Amnesty alle scholen 
in Nederland om brieven 
en kaarten te schrijven voor 
mensen die jouw hulp nodig 
hebben. Voor mensen die ten 
onrechte gevangenzitten, of 
gediscrimineerd of bedreigd 
worden om wat ze denken of 
wie ze zijn.

Thapelo Mohapi
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Stuur je kaart naar: 

Thapelo Mohapi 

p/a Amnesty International 

Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

 
(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 

Thapelo terechtkomt.)

Voorbeeldgroet 

 
Dear Thapelo, 

I am thinking of you and supporting 

you. 
Best wishes,  

(Beste Thapelo, Ik denk aan je en 

steun je. Hartelijke groet)

Zet je naam op de 
kaart en zeg dat je uit 
Nederland komt.

TIP 1
Jouw kaartje betekent veel voor Thapelo en zijn organisatie 
Abahlali baseMjondolo. Laat zien dat je ze steunt. 

GROETENKAART

Maak een tekening 
van voetbal of muziek, 
daar houdt Thapelo 
van.

TIP 2



STUUR EEN KAARTJE NAAR AHMED 
MANSOOR UIT DE VERENIGDE 
ARABISCHE EMIRATEN

Ahmed is getrouwd en heeft vier 
zoons. Hij moet zijn gezin al 6 
jaar missen omdat hij al die tijd 
in de gevangenis zit opgesloten. 
Ahmed schrijft graag blogs en 
gedichten, maar in de cel mag 
hij geen boeken, pen of papier 
hebben. 

IN DE GEVANGENIS OMDAT
HIJ DE WAARHEID SPRAK

Waarom Ahmed in de 
gevangenis zit? Omdat 
hij kritische berichten 
schreef over de mensen 
die het land besturen. 
Hij was bezorgd over 
mensen die zomaar 
werden opgepakt, gemarteld en 
gevangengezet. De overheid vond 
die berichten niet leuk, en nu 
zit Ahmed zelf vast. Net als de 
mensen over wie hij schreef. 

CEL ZONDER BED
In maart 2017 werd hij 
gearresteerd. Een jaar lang wist 
niemand waar hij was. In mei 
2018 kreeg hij van de rechter 
10 jaar celstraf omdat hij zijn 
land zou hebben beledigd. Hij 
zit helemaal alleen in een cel, 
zonder bed en mag maar drie keer 
per week heel even naar buiten.

Ahmed Mansoor
Tussen 20 november, de 
Dag van de Rechten van het 
Kind, en de kerstvakantie, 
vraagt Amnesty alle scholen 
in Nederland om brieven 
en kaarten te schrijven voor 
mensen die jouw hulp nodig 
hebben. Voor mensen die ten 
onrechte gevangenzitten, of 
gediscrimineerd of bedreigd 
worden om wat ze denken of 
wie ze zijn.

©
 M

artin Ennals Foundation



Stuur je kaart naar: 

Ahmed Mansoor 

p/a Amnesty International 

Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

 
(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 

Ahmed Mansoor terechtkomt.)

Voorbeeldgroet 

 
Dear Ahmed, 
I’m thinking of you and support 

you.  
Warm regards, 

(Beste Ahmed, Ik denk aan je en 

steun je. Hartelijke groeten)

Zet je naam op de 
kaart en zeg dat je uit 
Nederland komt.

TIP 1
Jouw kaartje betekent veel voor Ahmed. Dan weet hij dat 
hij niet vergeten wordt.

GROETENKAART

Maak een mooie, 
kleurige tekening 
voor Ahmed.

TIP 2


