LEVENT & VAHID:

Ik ben Levent en ik ben 9 jaar. Dit is mijn broertje Vahid en hij is 8 jaar.
We komen uit Afrin. Sinds 3 jaar wonen we in Istanbul. Toen de oorlog
begon was ik 4 jaar en mijn broertje 3 jaar.

Ik vind voetballen erg leuk. Ik ben voor Galatasaray en de beste
voetballer is Snijder. Sneijders rug nummer is 10. Mijn broertje is voor
Besiktas en hij wil net als Dem Baba kunnen voetballen. Dem Baba is de
beste voetballer van Besiktas.

Ik wil voetballer worden. Dan krijg ik heel veel geld en dan kan ik een huis
bouwen. Ons huis is plat gebombardeerd. We hebben nu geen huis meer
en daarom wonen we in Turkije. We hebben niks mee kunnen nemen
alleen maar onze kleding. Syrié is heel mooi. Ik wil terug naar Syrié. De
oorlog moet stoppen. Mijn vader heeft heel geen goed werk. Hij werkt in
een confectie atelier maar hij verdient niet genoeg. We zijn arm.

Ik spreek drie talen. Ik kan Turks, Arabisch en Koerdisch spreken.

Ik maak een robot van klei en mijn broertje ook...Hij doet altijd wat ik
doe. Hij aapt mij altijd na. Kijk, ik heb gel in mijn haar gedaan en dan
doet hij dat ook. Ik maak een robot en hij maakt dan ook een robot.



