
 

Dank en waardering 

 

Mijn vrijlating na jaren van gevangenschap is een wonder en een nieuw begin. Mijn 

gevangenschap leek op de lotgevallen van onze profeet Josef, de zoon van Jacob (Israël), 

vrede zij met hem. 

Na meer dan acht jaren van gevangenschap ben ik vandaag weer met mijn gezin in Nederland 

herenigd. 

Namens mezelf en mijn gezin betuig ik veel dank en waardering voor alle moeite en inzet van 

Amnesty International ( Nederland ) in het algemeen, en in het bijzonder de Amnesty groep in 

Maastricht en de directeur van Amnesty dhr Nazarski, die alles hebben gedaan wat in hun 

macht lag om aandacht voor mijn situatie te blijven vragen. 

 

Via deze weg breng ik mijn hartelijk groeten aan Amnesty en ieder die zich met Amnesty 

verbonden voelt, in de hoop dat Amnesty haar humanitaire hulp blijft inzetten waar dan ook 

in de wereld voor de mensheid wens ik haar al het goede. 

 

Vanzelfsprekend ook grote dank en waardering voor de Nederlandse overheid, mijn land, 

Nederland. Zij die hun best hebben gedaan via de diplomatieke weg voor mijn vrijlating. 

Mijn dank en waardering gaat ook uit naar de Nederlandse bevolking waarmee ik me als 

Nederlander enorm verbonden voel, zij die zich in mijn afwezigheid om mijn gezin hebben 

bekommerd en met waardigheid en respect hebben bejegend en zij die zich hebben ingezet en 

ieder die zijn steentje heeft bijgedragen voor mijn vrijlating wat heeft geresulteerd dat ik me 

vandaag weer als een vrije man weer veilig thuis voel in Nederland, tussen mijn Nederlandse 

landgenoten, met veel waardigheid en respect. 

De strijd voor de rechten van de mens ( vrijheid van meningsuiting, democratie ) zal worden 

voortgezet voor hen die geen stem hebben, die onderdrukt worden en hun rechten als mens 

niet worden gerespecteerd. Echter veroordeel ik sterk elk vorm van agressie en geweld, van 

welk zijde dan ook. 

Tot slot ook veel dank aan de media, elk televisie en radio zender en alle kranten die al die 

jaren de nodige aandacht hebben besteed aan de zaak.  

Echter vraag ik via deze weg heel vriendelijk om mij tijd en rust te gunnen om lichamelijk en 

geestelijk bij te komen van de afgelopen acht jaren. Graag vraag ik om mij en mijn gezin voor 

nu met rust te laten. Vriendelijk dank. 

Was getekend, 

 

Abdullah AL Mansouri 

woensdag 3 september 2014 


